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KERKDIENSTEN 

 
Zondag 7 september    
9.30 uur     Ds. J. Lindeboom 
Collecten     Protestantse Kerk – Jonge generaties 

(Nederland) en kerk 
 
Zondag 14 september  Start/gemeentezondag  
09.30 uur     Dhr. B. Fluit 
Collecten      Kerk in Actie (Werelddiaconaat) en kerk 
 
Zondag 21 september  Vredesdienst 
09.30 uur     Dhr. K. Renkema 
Collecten      Kerk in Actie (Werelddiaconaat – 

Indonesië) en kerk 
 
Zondag 28 september    
09.30 uur     Mw. A. Adema 
Collecten      Protestantse Kerk - Missionair werk 

(Nederland, zinzoekers) en kerk 
       
Zondag 5 oktober    
09.30 uur     Ds. J. Lindeboom 
Collecten     Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Israël, 

Israëlzondag) en kerk 
 
Zondag 12 oktober       
09.30 uur      Ds. J. van der Veen 
Collecten      Plaatselijke Diaconie en kerk 
 
Zondag 19 oktober    Maaltijd van de Heer   
09.30 uur     Dhr. B. Fluit 
Collecten      Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Bangla- 
      desh, Wereldvoedseldag) en kerk 
 
Zondag 26 oktober   Zangdienst m.m.v. De Fjoervocals 
10.30 uur (!!) 
Collecten     Bepaalt de commissie 
 
Zondag 2 november   Fryske Tsjinst 
09.30 uur     Ds. B. Keizer 
Collecten      Kerk in Actie – Zending (China) en kerk 
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Bij de kerkdiensten 
 

Om te beginnen 
 

De vakantie is weer voorbij en de prachtige zomer van dit jaar, loopt helaas 
naar z'n eind. Het is alweer september als u deze Rondom de Karmel op 
de mat vindt liggen. We hopen dat iedereen met een goed gevoel op de 
voorbije maanden terugkijkt en met nieuwe energie aan het 'gewone leven' 
kan beginnen.  
 
Ds. Marieke Meiling schreef onderstaand gebed om kracht, motivatie en 
rust bij een nieuwe start, als aanzet voor een nieuw seizoen: 
 
Goede God, 
 
Bewaar in ons de zomer,  
de ontspanning, 
de gezelligheid, 
de opgedane fitheid, 

de rust en de buitenlucht. 
Geef ons de kracht om te starten 
op het werk, in de buurt, op school,  
thuis of voor het eerst op een nieuwe plek, 
met een nieuwe baan of studie. 
Breng ons rust, wanneer we opzien 
tegen vereisten of verwachtingen,  
plichten of tegenvallers. 
Geef dat Uw licht ons tegemoet stroomt, 
en onze ogen opengaan voor wie op onze weg komt 
met hulp en vrede. 
Laat ons delen van de zomergloed, 
bewaar in ons de warmte, 

tot in de koude dagen, 
zegen ons met Uw hulp 
en vrede. 
 
Amen 
 
Startzondag 14 september 
 

Tijdens de Startzondag gaan we aan de slag met het thema ‘Kijk’! Het 
programma is geschikt voor jong en oud en bij mooi weer hopen we ook 
een onderdeel buiten te kunnen organiseren. De kinderkerk werkt mee, we 
kunnen zingen, (actief) luisteren en/of op pad met een fotospel. Een ieder 
mag kiezen welk onderdeel het beste bij hem/haar past.  
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Na afloop van de dienst willen we het nieuwe seizoen inluiden door met 
elkaar koffie/thee/limonade te drinken in de vorm van een ‘High Tea’. We 
zouden het leuk vinden dat iedereen iets lekkers meeneemt, bijvoorbeeld 
een cake, taart(je), koekjes, wraps, bonbons of iets anders. Om een kleine 
inschatting te kunnen maken waar we qua lekkers op kunnen rekenen, 
willen we vragen dit door te geven vóór 12 september bij Rita Bouwma of 
Geeske Terpstra (contactgegevens: zie Colofon). 
 
Iedereen is van harte welkom, we hopen op een grote opkomst! 
 
Vredeszondag 21 september 
 

'Niets doen is geen optie' – zelden klonk het thema van de Vredesweek 
(20-28 september) zo urgent. Het sluit ook aan bij het gevoel dat veel 
mensen hebben. Het is alsof de wereld in brand staat. Er is op 
angstaanjagend veel plekken oorlog en op andere plekken leven mensen 
in onzekerheid over de rust, welvaart en democratie. Met beelden van 
genocide, oorlog en honger die op je afkomen, kan het haast niet anders 
dan dat je iets zou willen doen om de nood te verzachten. Maar hoe en 
wat? Zal het ooit nog eens veranderen? Laten we ons inzetten voor vrede, 
elk op onze eigen wijze en ondertussen proberen om de hoop niet te 
verliezen. 
 
Gebed voor hoop en toekomst in een onzekere wereld 
 
God van toekomst, 
wij leven op van hoop en verwachting. 
 
Wij vinden moed, 

zolang we kunnen blijven verlangen naar iets nieuws. 
In hoop en verlangen strekken wij ons uit naar Uw licht, 
zoals de bloem zich richt naar de zon. 
 
God, wij bidden U dan, 
laat Uw licht stralen in ons midden. 
Zodat hoop mag ontvlammen. 
 
Wij hopen voor een wereld, 
een wereld die hopeloos en troosteloos lijkt. 
Dat een nieuwe wereld mag aanbreken  
in het koninkrijk van Uw Zoon. 
 

Wij hopen voor de mensen die de wanhoop nabij zijn. 
Dat tegen alle verwachting in, 
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Uw Geest nieuwe wegen wijst. 
 
Wij hopen voor een kerk die moedeloos kan maken. 
Dat in haar Uw toekomst mag aanbreken. 
 
Wij hopen voor het kind dat geen toekomst heeft. 
Voor de zieke die niet durft te hopen omdat de uitslag morgen komt. 

Voor de jonge man die zijn baan verloren heeft. 
Voor dat pas getrouwde stel dat het bijna niet meer volhoudt samen. 
 
God, we bidden om hoop. 
Want waar we ook zijn in ons leven, 
zonder hoop zijn we nergens. 
 
Zo bidden we in de naam van Christus 
die de toekomst voor ons opent. 
 
Amen 
 
Bron: Help ons U te vinden 
 
Zangdienst 26 oktober m.m.v. De Fjoervocals 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Fjoervocals is een inspirerende band die met zijn (opwekkings)muziek 
(drums, basgitaar, sologitaar, keyboard en vocals) voornamelijk optreedt in 
kerken. De dienst begint om 10.30 uur en is voor jong en oud.  

Een ieder is van harte uitgenodigd! 
 
Namens de PKN De Karmel, Sietske, Piet en Nellie 
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UIT DE KERKENRAAD 

 
Vanuit het College van Kerkrentmeesters 
 

De entree van De Karmel is opgeknapt. De oude voegen zijn uitgebikt en 
opnieuw aangebracht. Dit staat niet alleen netjes maar is ook belangrijk 
voor de levensduur van het metselwerk. 

 

     
 
De pastorie heeft een nieuwe huurder. Totdat ze een vaste woonplek 
hebben gevonden, bewonen ze de pastorie. 
 

Doe dag 
 

Graag willen we samen met u weer een doe dag organiseren.  
Op zaterdag 18 oktober hopen we met een aantal mensen grote en kleine 
klussen rondom de kerk en It Reidhintsje te doen.  
Van schoonmaken tot opruimen. Vele handen maken licht werk! 
 
Opgave kan bij het kosters echtpaar Jan en Maaike de Groot 
(contactgegevens: zie Colofon) of bij Jeannette Postma tel.  
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Diaconiecollectes voor de komende periode 
 

7 september - Protestantse Kerk - Pastoraat Jonge generaties NL 
Kerken hebben meer aantrekkingskracht op jongeren als zij zich thuis 
voelen en serieus genomen worden. De Protestantse Kerk ondersteunt 
kerken daarbij met seizoenspakketten, die methoden, spellen en 
werkvormen voor diverse groepen van verschillende leeftijden bevatten. 
Ook catechesemateriaal is erin opgenomen. Catechisatie kan een 
waardevolle bijdrage leveren aan de geloofsontwikkeling van kinderen en 
jongeren. Het helpt hen om na te denken over zingevingsvragen. De 
materialen zijn ontwikkeld samen met lokale gemeenten en worden telkens 
opnieuw aangevuld. 
 
14 september - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Indonesië) 
In Indonesië leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen helpen hun 
ouders bij de verkoop van kranten of etenswaren, anderen moeten zich 
alleen redden. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken deze 
kinderen op straat op en kijken welke hulp ieder kind nodig heeft. Zij 
bezoeken ook de ouders om de thuissituatie te verbeteren en ze 
begeleiden kinderen (terug) naar school. Kinderen die zich in een 
onhoudbare situatie bevinden, kunnen tijdelijk in het opvanghuis van 
Dreamhouse terecht. 
 
21 september - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Libanon) 
Door de economische crisis in Libanon is de werkloosheid torenhoog. Veel 
jonge mensen willen emigreren, omdat er nauwelijks ruimte is op de krappe 
arbeidsmarkt. Kerk in Actie-partnerorganisatie Lutheran World Relief biedt 
jongeren vaktrainingen in ondernemersvaardigheden. Met een klein 
startbedrag kunnen ze daarna een eigen bedrijf beginnen. Van zuivel- naar 
kledingindustrie: in veel sectoren zijn nu meer jonge ondernemers te 
vinden. Op hun beurt bieden zij anderen weer werk én inkomen. Dat biedt 
hoop in zware tijden. 
 
28 september - Protestantse Kerk - Missionair werk (NL, zinzoekers) 
In Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar de kerk gaan, maar 
wel op zoek zijn naar zingeving en misschien wel naar God. De 
Protestantse Kerk zoekt hen op door festivals, retraites en andere events 
te organiseren. Ook kunnen zij zich abonneren op een nieuwsbrief, naar 
podcasts luisteren of voor inspiratie op sociale media terecht. Zo wil de 
Protestantse Kerk toekomstgericht werken en ook voor deze jongeren een 
vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. 
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5 oktober - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Israël, Israëlzondag) 
Joodse en Palestijnse kinderen komen elkaar in het dagelijks leven bijna 
niet tegen. Door het gescheiden onderwijs in Israël weten ze niets over 
elkaars cultuur en gebruiken. Via het ontmoetingsprogramma van het 
Rossing Center leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste 
klassen elkaar kennen. Ze bezoeken elkaar op school en leren 
spelenderwijs over elkaars geschiedenis en tradities. Vooroordelen 
verdwijnen. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de 
hele Israëlische samenleving. 
 
12 oktober - Plaatselijke diaconie 
De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene 
diaconale werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en 
aan diaconale projecten in de buurt waar we, dank zij uw gift, een bijdrage 
aan kunnen leveren. 
 
19 oktober - Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Bangladesh, 
Wereldvoedseldag) 
In Bangladesh hebben veel vrouwen weinig inkomsten uit de verkoop van 
hun landbouwproducten. Met een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun 
inkomen. Dit kooktoestel bespaart brandhout, produceert minder rook en 
vrouwen verkopen het restproduct, biochar, aan boeren om te gebruiken 
als natuurlijke bodemverrijker. Van een hoger inkomen profiteert het hele 
gezin. 
 
26 oktober – Zangdienst 
Het doel van de collecte in deze dienst is nog niet bekend en zal nog door 
de organiserende commissie worden bepaald. Tijdens de dienst zal dit doel 
bekend worden gemaakt en verder worden uitgelegd. 
 
2 november - Kerk in Actie - Zending (China) 
Kerken in China hebben steeds meer te maken met beperkende 
regelgeving vanuit de overheid. Toch willen ze laten zien dat ze er zijn. Ze 
zijn bijvoorbeeld actief in de ouderen- en gezondheidszorg, de opvang van 
verslaafden of hebben preventieprogramma's rond verdovende middelen 
en HIV/AIDS. De Chinese Raad van Kerken ondersteunt plaatselijke 
kerken met advies en diaconale trainingen. 
 
Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijk verzocht om uw 
collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie 
(NL58RABO0373742436) onder vermelding van het doel en/of de datum 
van de dienst. De Diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste 
plaats terechtkomt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor 
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derden, ook direct doneren op de website van Kerk in Aktie: 
www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes 

 

UITLEG 

 
Liturgische kleuren in de kerkdienst 
 

In het kerkelijk jaar wordt er gebruik gemaakt van verschillende kleuren. 
Ook bij ons in de kerk. Maar wat betekenen die?  
Hieronder een uitleg van ds. Oane Reitsma uit Hilversum. 
 

 

 
Liturgische kleuren komen in verschillende vormen terug. Veel gemeenten 
gebruiken tafel- en kanselkleden (‘antependia’), dat kleed dat voor de 
lessenaar of preekstoel hangt, of zoals in De Karmel, aan de muur achter 
de preekstoel. Ook de leeslinten in de Bijbel kunnen in de liturgische 
kleuren zijn. In sommige kerken kleuren de lichtspotjes aan de muur de 
hele ruimte in de liturgische kleur van dat moment. Ook zien we de kleuren 
terug in de stola of scapulier van de voorganger of kerkelijk werker.  
 
Waar komt dit vandaan en wat betekent het? 
 
Het kleuren van de seizoenen 
 

We vinden de kleuren terug in de kerken die in de twintigste eeuw een 
liturgische heroriëntatie deden en het gebruik van de kleuren weer 
invoerden. Oorspronkelijk komt het gebruik uit de late middeleeuwen 
(vanaf de 12e eeuw) en is dus geen oudkerkelijk verschijnsel, zoals soms 
wordt aangenomen. In die tijd werd een bont gebruik van kleuren, die vaak 
een lokale betekenis kenden, gestandaardiseerd in een aantal 
basiskleuren die universeel herkenbaar zouden zijn. Aan kerken die meer 
gericht zijn op de reformatorische, woordelijke symboliek van de 
kerkdienst, is deze aandacht voor het zintuiglijke voorbijgegaan, of zij 
hebben een bewuste keuze gemaakt direct te communiceren en niet door 

http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes
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middel van liturgische ‘hulpmiddelen’, wat de kleuren feitelijk zijn. Ook zien 
we dat in eigentijds ingerichte kerken de klassieke kleden soms weer 
verdwenen zijn. 
 
Vier kleuren 
 

De kleuren willen de seizoenen van de kerkelijke kalender ‘kleuren’, zodat 
wie de kerk binnenkomt in één oogopslag ziet wat de grondtoon is van de 
dienst, of in welke tijd van het jaar we qua sfeer zitten. Groen is daarbij de 
‘gewone’ tijd, die staat voor hoop en groei. Paars geeft uitdrukking aan 
ingetogenheid en waardigheid. Wit is feest zonder meer. En rood wijst op 
de Heilige Geest of op het martelarenbloed - beide aspecten zijn 
gerelateerd aan kerk-zijn door de eeuwen heen en aan de oorsprong van 
de kerk. 
 
Grofweg komt twee keer per jaar dezelfde kleurvolgorde terug: Advent 
(paars) – Kerst (wit) – Epifaniëntijd (groen) – Veertigdagentijd (paars) – 
Pasen (wit) – zomertijd en herfsttijd (groen). De zeldzaamste kleur is rood, 
die wordt in de reguliere kalender van zondagen alleen met Pinksteren 
gedragen. 
 
Subkleuren en nuanceringen 
 

Maar er zijn uitzonderingen – of beter: nuanceringen. Oorspronkelijk zijn er 
veel meer kleuren, zoals goud (voor de hoogtij-feestdagen), zwart (voor 
Goede Vrijdag), of lichtblauw (hoop). De enige subkleur die in de 
protestantse kerken gebruikt wordt is roze, op de derde Advent en de 
vierde zondag van de Veertigdagentijd: het paars wordt dan tijdelijk even 
iets lichter als vooruitblik op het komende (kerst- of paas)feest. Het gaat 
dan om zacht-roze, wat bijvoorbeeld in het Engels 'rose' heet, niet 'pink' 
(felroze). Kerken die geen roze kleden hebben, laten dan overigens paars 
hangen. Op Witte Donderdag, de naam zegt het al, wordt het paars 
onderbroken door voluit wit. 
 
Kleuren 'overrulen' bij bijzondere gelegenheden 
 

Er zijn momenten dat de gebruikelijke kleur van dat moment als het ware 
‘overruled’ wordt door een bijzondere gebeurtenis. Bij belijdenis en doop 
wordt, ongeacht wanneer het in het jaar valt, altijd wit gebruikt. Zo wordt bij 
de bevestiging van ambtsdragers, ook weer ongeacht wanneer dit in het 
jaar valt, altijd rood gebruikt. 
En gedenkdagen, zoals 31 oktober (hervormingsdag), mogen in plaats van 
de kleur van de tijd van het jaar rood dragen. Zo wordt zichtbaar dat de 
hernieuwde geestkracht in de kerkgeschiedenis gevierd wordt, maar ook 
het bloed van iedereen die in die tijd op de brandstapels terechtkwam 
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herdacht. Die kleur geldt voor alle kerkelijke gedenkdagen. 
 
Liturgische kleur Avondmaal 
 

Hoe zit het met het avondmaal? Kent dat een eigen kleur? Daarvoor 
moeten we even terug naar het ontstaan van de kleuren in de katholieke 
kerk. We moeten daarbij bedenken dat de kerk wekelijks (of zelfs dagelijks) 
de mis viert. Zou de maaltijd van de Heer een eigen kleur hebben, dan zou 
je iedere dag dus dezelfde kleur hebben. En dat kan niet! Nee, het werkt 
juist omgekeerd: de verschillende periodes van het liturgische jaar kleuren 
juist de manier waarop het avondmaal gevierd wordt. In de paarse tijd als 
gedachtenismaal aan Jezus’ lijden en het laatste avondmaal, of in Advent 
als verwachting; op de witte dagen als voluit een feestmaal, uitziend op 
Gods toekomst; in de groene tijd als maaltijd om als gemeente aan te 
groeien en gevoed en gelaafd te worden; en op rode dagen als 
geloofsgemeenschap boven alle tijden en plaatsen verbonden door de 
Geest. Zo krijgt de maaltijdviering steeds een ander accent, dat ingekleurd 
kan worden met omringende liederen en tafelgebeden. 
 
Liturgische kleur Uitvaart 
 

Voor uitvaart is de klassieke kleur paars, de kleur van lijden en rouw, 
vanwege het harde gegeven dat dood onlosmakelijk deel van het leven is. 
De laatste jaren ziet men echter meer neiging om wit, de hoop van het 
eeuwig leven, te dragen bij uitvaarten. De voorganger kan hier per keer 
een beredeneerde keuze in maken. Is een overlijden tragisch geweest en 
staat het verdriet op de voorgrond, dan past paars. Is iemand op hoge 
leeftijd in vrede gestorven, dan mag het ook wit zijn. In alle tussenliggende 
gevallen moet de voorganger kiezen. Het kan in het voorbereidende 
gesprek met de familie zelfs een goede beginvraag zijn: wat staat voorop, 
de dankbaarheid of de rouw? Uit dat gesprek volgt dan vaak een 
natuurlijke keuze voor een kleur. 
 
Variëren 
 

Het gebruik van liturgische kleuren is geen wet van Meden en Perzen. Er 
mag juist volop mee gespeeld worden naar aanleiding van actualiteiten. De 
betekenissen die hierboven worden toegekend aan de kleuren geven daar 
handvatten voor. Zo blijft het zoals het bedoeld is: een volop speels 
element in de eredienst. 
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UIT DE GEMEENTE 

 
Pastoraat en meeleven 
 

 
De vakantie zit er weer op, we hebben genoten van 
mooie dingen, ontspannende dingen gedaan en ons 
even los gemaakt van het alledaagse. Gelukkig zijn 
we (naar wij weten) allemaal weer gezond 
teruggekeerd naar onze eigen huizen, wat op zich al 
reden is tot dankbaarheid. 
 
Zo vlak na de vakantie wordt er weer van alles opgestart, scholen zijn weer 
begonnen, het werk roept, clubs en andere zaken vragen weer onze 
aandacht, kortom: het gewone leven is weer begonnen! 
 
Toch is de zomer niet voor iedereen goed verlopen. Er zijn gemeenteleden 
die te maken hebben met een slechte of afnemende gezondheid. Er waren 
zorgen, er was veel verdriet en er waren sterfgevallen. We bidden een 
ieder kracht en geloof toe om door te kunnen. 
 
Maar hiertegenover zijn er ook weer mooie momenten geweest zoals 
jubilea, geboortes of andere gedenkwaardige momenten. We zijn hier niet 
altijd van op de hoogte maar danken God voor deze gebeurtenissen die 
moed geven om door te gaan en bewijzen dat er nog altijd kleine en grote 
wonderen gebeuren. 
 
Ook als kerkleden kijken we vooruit naar alles wat er dit jaar staat te 
gebeuren. We zijn nog steeds op zoek naar een dominee en we hebben 
nog steeds mensen nodig die in de kerkenraad of ander commissies willen 
plaatsnemen zodat  we onze kerkbeleving levend houden. Zoals u weet 
maken vele handen licht werk. 
 
Voor crisispastoraat kunt u contact opnemen met Ds. Jelle Vonk van de 
gemeente Jutrijp-Hommerts, tel., maar ook met Geeske Terpstra. 
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Verjaardagen 
 

 
 
Fan herte lokwinske en in moaie dei 
tawinske! 

 
 
 
 
 
 
 

ONTMOETINGEN DOOR DE WEEK 

 
Bezoekteam 
 

Via deze weg wil ik graag alle bezoekdames uitnodigen om donderdag 18 
september om 10.00 uur bij elkaar te komen in It Reidhintsje. Dan kunnen 
we onder het genot van een kopje koffie even bijkletsen. 
 
Geeske Terpstra 
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Kofje yn ‘e Karmel 
 

Op dinsdag 23 september starten 
we weer met onze gespreksgroep 
‘Kofje yn ‘e Karmel’.  
Ik stel voor om samen uit het 
evangelie van Marcus te lezen dit 
seizoen. De eerste keer lezen we 
Marcus 1: 1 – 15. 
  
Ik nodig iedereen van harte uit die samen met anderen eens over een 
bijbelgedeelte wil doorpraten. 
Van harte welkom op 23 september om 10.00 uur in It Reidhintsje. 
 
Ds. Idske van der Pol 
 

Etentjes van de Diaconie 
 

In oktober gaan de etentjes van de Diaconie weer van start. 
Op onderstaande vrijdagen zal een enthousiaste kookgroep weer een 
heerlijke 3-gangen maaltijd bereiden voor ‘ouderen’ en alleenstaanden uit 
het dorp en omgeving. 
Voor vragen of voor degenen die voor de eerste keer willen deelnemen 
kunt u contact opnemen met Caroline Wouda-Cupido, tel 06 41424827. 

De vaste gasten krijgen binnenkort nog een persoonlijke uitnodiging. 
 
De data van de etentjes zijn als volgt:  
 
- Vrijdag 17 oktober 
- Vrijdag 21 november 
- Vrijdag 12 december 
- Vrijdag 16 januari 
- Vrijdag 20 februari 
- Vrijdag 20 maart 
 
Waar: MFC De Driuwpôlle 
 
Tijd: 12.00 uur zaal open, 12.30 uur start maaltijd 
 
Kosten: € 10,- 
 
Hopelijk tot ziens! 
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JEUGD 

 
Kinderkerk 
 

Tijdens de startzondag helpt de 
kinderkerk mee om een activiteit 

op te zetten voor jong en oud. 
Deze zal plaatsvinden tijdens de 
dienst in It Reidhintsje.  
 
Wat zal het fijn zijn als er veel 
kinderen met hun ouders naar de 

kerk komen om kennis te nemen van het geloof. We willen graag onze 
kinderen beschermen voor alle negatieve dingen in het leven, maar 
vergeten vaak dat er ook tijdens en na dit leven een rustpunt is waar wij als 
mensen kracht, troost en bescherming mogen zoeken en vinden. Laten we 
dat ook vooral aan onze kinderen doorgeven. Daarvoor hopen wij dat de 
kinderkerk nuttig werk kan doen en we willen dan ook ouders vragen om 
ons hierbij te helpen en (samen) met hun kinderen de kinderkerk op te 
laten leven. Meld je aan als leiding, het is niet moeilijk en je hoeft het niet 
alleen te doen. 
 

OVERIGE 

 
De deelkast 
 

Sinds medio april 2025 heeft Woudsend een 
buurtkastje/deelkastje. 
Het kastje heeft als doel om 
voedselverspilling tegen te gaan én om 
elkaar te helpen. Vooral voor mensen die 
rond moeten komen met weinig budget, kan 
de deelkast een fijne aanvulling zijn op hun 
wekelijkse boodschappen. Bewoners die in 
hun keukenkast levensmiddelen over 
hebben, kunnen dit in het deelkastje zetten of 
rechtstreeks vanuit de supermarkt iets 
doneren.  
 
Het deelkastje stond in de hal van het MFC 
de Driuwpôlle. We hebben gemerkt dat het 
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kastje te klein is voor de donaties én dat het MFC niet altijd open is, 
waardoor dorpsbewoners niet op elk gewenst moment erbij kunnen.  
 
Door een fijne samenwerking tussen de Diaconie van De Karmel, PCI van 
de H. Christoffelparochie en de Hûskeamer hebben we kunnen realiseren 
dat er een grotere deelkast buiten het MFC geplaatst is. De kast is door 
een vrijwilliger van Helpende Hân, Anne Haringa, in elkaar gezet. Zo 
hebben we gebruik kunnen maken van de mooie initiatieven die er in 
Woudsend zijn.  
 
De kast staat aan de zijkant van het MFC, bij de huisartsenpraktijk. Doordat 
de deelkast nu buiten staat is deze altijd toegankelijk voor iedereen. We 
hopen dan ook dat de nieuwe locatie het gebruik van de deelkast ten 
goede komt. 
 
Ook hopen wij dat de verantwoordelijkheid voor 
de deelkast breed  gedragen wordt en we er als 
dorpsbewoners op toezien dat de kast netjes 
blijft en gevuld wordt, maar bovenal dat er ook 
daadwerkelijk producten uit de deelkast gehaald 
worden. Men hoeft niet alleen voor eigen gebruik 
producten mee te nemen. Ook voor een 
buurman, moeder of kennis die het kan 
gebruiken mag iets meegenomen worden uit de 
deelkast. 
 
Elske Ouweltjes en Sonja Mulder 
 

Jaarprogramma 2025 – 2026 Passage Woudsend 
 

24 september 20.00 uur (MFC) 
 

Startavond Passage Woudsend 
Mevr. N. Weenink - van Oort komt met het onderwerp “Damast uit de kast”. 
Wat is damast? Ze heeft een grote verzameling damast.  
Heb jij zelf damast in de kast? Neem het dan mee! 
 
Oktober 
 

Uitstapje. Nadere info volgt nog. 
 
22 oktober 20.00 uur Afdelingsavond (MFC)  
 

Goos Piersma vertelt over het ontstaan en  
gebruik van parfum. 
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12 november 20.00 uur Afdelingsavond (MFC) 
 

Roelof van Dijk, MMT-verpleegkundige, vertelt over zijn werk op de 
traumahelikopter. 
 
8 december (It Reidhintsje) 
 

We gaan een kerststuk maken o.l.v. Idske de Boer. 
 
10 december 19.30 uur Kerstavond (It Reidhintsje) 
 

We kijken met z’n allen naar een mooie film, onder het genot van een 
hapje en drankje. De avond wordt omlijst met muziek, o.a. door de 
Woudsender blazers. 
 
7 januari 9.30 uur Nieuwjaarskoffie (It Reidhintsje) 
 

Douwe Zondervan komt namens de Historische Kring met het onderwerp 
“Woudsender vrouwenverenigingen door de jaren heen”. 
 

21 januari 20.00 uur Afdelingsavond (MFC) 
 

Janneke Abma-Horjus is op de fiets door India gereisd. Aan de hand van 
mooie beelden neemt ze ons mee op reis. 
 
18 februari 19.30 uur Jaarvergadering (It Reidhintsje) 
 

Bekkenfysiotherapeut Joke Flapper-Tuinier vertelt over haar werk bij Fysio 
Wymbrits. 
 
16 maart (It Reidhintsje) 
 

We gaan een paasstuk maken o.l.v. Idske de Boer. 
 
18 maart 20.00 uur Afdelingsavond (MFC) 
 

Onze ex-dorpsgenote Anna de Hoop vertelt op bijzondere wijze haar 
verhaal: van de brandwonden, de revalidatie en hoe ze nu in het leven 
staat. 
 
8 april 20.00 uur Afdelingsavond (MFC) 
 

Hessel de Walle vertelt over zijn boek waarin de levens van 32 vrouwen 
worden beschreven, die in het Friese verzet zaten. 
 
Mei 
 

Uitstapje. Nadere info volgt nog. 
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COLOFON 
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